
Nieuwjaarsreceptie HSV “de Leede” werd in een klein actief 

gezelschap gevierd. Omdat onze vaste locatie in Voorhout niet 

beschikbaar was, zijn we uitgeweken naar een lokaaltje in 

Sassenheim.  Prima plek voor zo een ontmoeting waarin ook de 

prijsuitreikingen van het afgelopen jaar werd gedaan.  

Het lokaal was vanaf 19:00 uur open en het overgrote deel was dan 

ook kort nadat tijdstip present. Koffie met een lekkernij en natuurlijk 

de allerbeste wensen, vangsten, gezondheid en geluk, welke van vele 

kanten werden uitgewissel.  

Om de vreugde nog enige extra luister bij te zetten werd een van onze 

leden ook nog even apart in het zonnetjes gezet. Een bijzonder 

manier on je verjaardag te vieren toch? 

 

Even na half acht nam de voorzitter het woord om een aantal verenigingszaken van afgelopen nader toe te lichten.  

De jeugdactiviteiten nam hierin een voornaam deel voor zijn rekening. 

Verder ook een aankomende karper uitzetting welke als vereniging extra onder de aandacht werd gebracht. 

Speciaal hiervoor was de projectleider hiervan aanwezig om verder details met de aanwezige te delen. Speciale 

genodigde was ook de Roy Holtman van Holtman Hengelsport Sassenheim.  

De voorzitter benoemde het gezamenlijk belang in de hengelsport en dan vooral jeugd die we voor de continuering 

van onze sport meer betrokken moeten zien te krijgen.

 
Dat zijn de bestuurders van de toekomst en betrokkenheid krijgen we alleen wanneer de jeugd geënthousiasmeerd 

wordt en we hen in de gelegen stellen en visje te vangen. 

 



Vislessen op school en begeleiding vanuit de vereniging zijn een eerste stap, maar ook het voor handen hebben van 

een lokale hengelsportwinkelier hoort in dit plaatje thuis. Jacques memoreerde een kortgeleden gebeurtenis 

waarbij een aantal jongeren hem aanspraken nadat hij herkend was als visleraar. Ze gaven hem duidelijk het gevoel 

dat ze het erg leuk hadden gevonden. Nu dus zaak dat het voorjaar komt zodat ze het geleerde in praktijk kunnen 

brengen. 

Gelukkig zit er nog voldoende vis in de Teylingse wateren al laten de wateren rond het eiland Koudehoorn het de 

laatste jaren behoorlijk afweten. De slootje en poeltjes binnen de gemeentes hebben nog wel een redelijk goede 

visstand. Zandslootkade, Industriekade, Ter Wegen park, Teylingerlaan en soortgelijke slootjes en poeltjes die we 

hebben. 

Wanneer ik het mij goed herinner zal de jeugd ook bij een van de visuitzettingen betrokken  worden. 

Volgende punt van de avond waren de diverse prijsuitreikingen. 

  
Een voor een werden de aanwezige winnaars gehuldigd.  

Eerste plaatsen werden beloond met een prachtig visvest met opdruk welke de behaalde prestatie zichtbaar 

maakte.  

Verder een waardebon voor de nummers 1 t/ 5 of 1 t/m 3 afhankelijk van de grootte van de visactiviteit. De jarige 

kreeg tijdens dit prijzenfestival uiteraard ook een aardig presentje. 

   

  



Laatste officieel onderdeel van deze avond was de vis 

quiz.  

De eerste vragen waren JA of NEE vragen welke 

zouden doorgaan tot er drie kandidaten over waren. 

Niet de gemakkelijkste vragen en zeker ook niet 

allemaal vissport gerelateerd.   

Obama en Trump behoorde ook te de gelukkigen 

waarover vragen werden gesteld. 

Hier haakte de meeste dan ook al snel op het 

verkeerde pad en was het aantal overgebleven 

kandidaten gezakt tot drie. 

Dit betekende het finale spel waarbij 7 vragen op 

papier beantwoord moesten worden: 

Vragen over “zoek de verschillen dan wel 

overeenkomsten” vissoorten die in beeld vertoond werden. 

Exoten, inheemse vissoorten, 

baarsachtigen en andere roofvissen, 

amfibieën en zo verder.  

Frank , Bas en ondergetekende zaten apart 

van elkaar zodat spieken niet kon.  

Wel waren de eerder afgevallen 

deelnemers behoorlijk luidruchtig in hun 

eigen versie van de juiste antwoorden. 

Eindstand, Frank 3de met 1 punt, hij had 

waarschijnlijk te veel naar de achterban 

geluisterd, Bas 2de met 3 punten en 

ondergetekende winnaar met 4 punten.  

Ook hieraan zat een klein prijsje verbonden 

als ook natuurlijk eeuwige roem. 

Aansluitend kon er verder geborreld en gesnoept worden en plannen gesmeed voor de aankomende 

ontmoetingen. Een drietal zou de volgende dag de Sassenheimse wateren gaan verkennen op de wintervis stand. 

Zelf was ik van plan om dieper Noordholland in te gaan om een van de wateren te verkenning die juist bij oosten 

wind gunstig gelegen zijn. 

Om 22:00 uur werd dit gezellig samenzijn gesloten, 22:30 moest dit lokaal schoon, leeg en verlaten zijn. Dat was de 

afspraak.  

 



 
 

 


